Met liefde laten we je los moeke,
maar in ons hart blijf je verder leven...
We zullen je blijven herinneren in schoonheid,
dankbaar om wie je was...

weduwe van Robert Dirinck

Geboren te Zwijndrecht op 18 maart 1933
en overleden in het AZ Sint-Augustinus te Wilrijk
op 14 februari 2025.

Zij leeft verder in de harten van ons allen.

Frieda Dirinck en Luk Truyens,
Bart Truyens,
Benny Dirinck en Kristl Caels,
Tom Dirinck,
Yves Dirinck,
haar kinderen en kleinkinderen,

De families Wens, Dirinck, Truyens, Caels, Mattheeussen,
Richter, Hannes-Palet, Verhelst,

haar neven en nichten,
haar vrienden.

Met bijzondere dank aan het team van WZC De Regenboog,
in het bijzonder de medewerkers van de afdeling Robijn
voor hun warme en liefdevolle zorgen.

Samen met u willen wij afscheid nemen van Irene
in de kapel van de zeescouts,
gelegen aan de Thonetlaan 165b te Antwerpen Linkeroever
op maandag 24 februari 2025 om 11 uur.

Samenkomst aldaar vanaf 10.40 uur.

De asverspreiding heeft aansluitend plaats op de strooiweide
van de begraafplaats te Zwijndrecht, gelegen aan de Kerkhofstraat.

Een laatste groet brengen aan Iréne is mogelijk in het rouwcentrum
van Lieve Hemel, Waterhoenlaan 9 (hoek Blancefloerlaan),
Antwerpen Linkeroever,
enkel na telefonische afspraak (tot donderdagnamiddag)
via 03 337 09 46.

Woorden van troost:

Aan de familie van Irene Wens
p/a Uitvaartzorg Lieve Hemel
Waterhoenlaan 9, 2050 Antwerpen
of digitaal via lievehemel.be



